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TTaaffssiieerr  IIbbnn  KKaatthhiirr  
Het Gebod tot het beantwoorden en gehoorzamen  

van Allaah en Zijn Boodschapper 

﴾﴾  HHeett  vveerrss  ﴿﴿  

  ﴿﴿  يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْيأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ  ﴾﴾  
OO  jjuulllliiee  ddiiee  ggeelloovveenn,,  ggeeeefftt  ggeehhoooorr  aaaann  AAllllaaaahh  eenn  aaaann  ddee  BBooooddsscchhaappppeerr    

wwaannnneeeerr  hhiijj  jjuulllliiee  oopprrooeepptt  ttoott  wwaatt  jjuulllliiee  lleevveenn  ggeeeefftt    
[[88::2244]] 

﴾﴾  DDee  TTaaffssiieerr  ﴿﴿  

Al-Bukhari zei,  

ْاستجيبوا[ ُ ِ َ ْ[ 

 ((ggeeeefftt  ggeehhoooorr))  

gehoorzaam,   

ْلما يحييكم[ ُ ِ ْ ُ َ ِ[ 

((ttoott  wwaatt  jjuulllliiee  lleevveenn  ggeeeefftt))  

tot wat jullie zaken goed zal maken. 

Al-Bukhari ging verder met het overleveren dat Aboe Sa’ied ibn Moe’alla zei, 

“Ik was aan het gebed aan het verichtten toen de Profeet passeerde en mij riep, maar ik 
beantwoorde hem niet totdat ik klaar was met het Gebed. Hij zei,  

ِما منعك أن تأت« ْ َ َْ َ َ َ َ ُيني؟ ألم يقل اللهَ َّ ِ ُ َ ْ ََ َ ِ: 
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(Wat heeft jou weerhouden om mij te beantwoorden, heeft Allaah niet gezegd :  

ْيأيھا الذين ءامنوا استجيبوا  وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم[ ْ َُ ُِ ْ ُْ ُ َُ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ِ ِ َِّ َُّ ََّ َّْ ْ ََ ُ[ 

(O jullie die geloven, geeft gehoor aan Allaah en aan de Boodschapper  
wanneer hij jullie oproept tot wat jullie leven geeft), 

en toen zei hij :  

ُلأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج« ُْ َ َ ْ َْ ْ ََ َْ َ ِ ُ ِ ٍ َ ََ َ ََّ ِّ ُ« 

(Ik zal jou de grootste Soerah leren van de Qor’aan voordat ik vertrek) 

Toen hij op het punt stond om te vertrekken, vermelde ik wat hij tegen mij zei.  

Hij zei (vervolgens), 

َالحمد  رب العـلمين [ ِ َِ َ َ ْ َْ ِّْ َّ ُ[ 

(Alle lof zij Allaah, de Heer der Werelden) [1:1-6]. 

ِھي السبع المثاني« َِ َ َْ ُ ْ َّ« 

(Voorzeker, het zijn de zeven vaak herhaalde verzen (as-Sab’oe al-Mathaanie) 

Moehammed ibn Ishaaq leverde over dat Moehammed ibn Ja’far ibn az-Zubayr zei 
dat ‘Oerwah ibn az-Zubayr dit vers uitlegde  

ْيأيھا الذين ءامنوا استجيبوا  وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم[ ْ َُ ُِ ْ ُْ ُ َُ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ِ ِ َِّ َُّ ََّ َّْ ْ ََ ُ[ 

(OO  jjuulllliiee  ddiiee  ggeelloovveenn,,  ggeeeefftt  ggeehhoooorr  aaaann  AAllllaaaahh  eenn  aaaann  ddee  BBooooddsscchhaappppeerr    
wwaannnneeeerr  hhiijj  jjuulllliiee  oopprrooeepptt  ttoott  wwaatt  jjuulllliiee  lleevveenn  ggeeeefftt,) 

"Geef gehoor wanneer je tot Jihaad wordt geroepen waarmee Allaah je macht geeft na 
onderdanigheid en kracht na zwakte, en je beschermt van de vijand die je onderdrukte''  

 

Bron : Misbaah al Moenier fie Tahdhieb Tafsier Ibn Kathier 

 

 


